
beste mensen,
zie onder, de opzet voor zondag a.s.
NB: de DVD 7+1  Ontmoetingen met God: neem ik mee; komt automatisch in een hoofdmenu (als het
goed is)
Jullie kunnen met een DVD-speler op beamer etc komen, toch?
en de teksten uit 2 Makkabeeën 7 vind je ook wel, toch?
Goede voorbereiding!
--
Cor Flobbe (em) predikant PKN
Thorbeckelaan 101
1412 BN Naarden
035 7502842 / 06 10357287

>>> NB! nieuw mailadres: gcf72opatrein@outlook.com
svp oude mailadres corflobbe@tele2.nl verwijderen uit (al) uw adresboek(en)

VOORBEREIDING:

muziek - stilte

welkom en mededelingen

intochtslied: 146c, 1 en 5 (**Alles wat...)

groet en bemoediging:
vg: De Heer zal bij u zijn
a:  de Heer zal u bewaren.
vg: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft
vg: die trouw blijft tot in eeuwigheid:
    die recht doet aan de verdrukten,
a:  brood geeft aan de hongerigen.
vg: de Heer bevrijdt de gevangenen.
a:  Hij opent de ogen van blinden,
vg: de Heer richt de gebogenen op.
a:  De Heer heeft de rechtvaardigen lief,
vg: Hij beschermt de vreemdelingen,
a:  weduwen en wezen steunt Hij.
vg: Maar wie kwaad doebn, richt Hij te gronde.
a:  De Heer is Koning, tot in eeuwigheid,
    uw God, Sion, van geslacht op geslacht.

vervolg intochtslied: 146c, 6 en 7

intro op de zondag: 5e vd 40dagentijd; thema: is er leven na de dood?

kyrie-gebed / om ontferming

leefregel: Filippenzen 3, 7-10

lied: 909, 1 en 3 (**Wat God doet...)
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DIENST van het WOORD:

gebed tot de Geest: zingen 680, 1 4 5 (**Kom, Heilige Geest...)

2 filmpjes! Uit: 7+1 Ontmoetingen met God:
- leven ná de dood? (**Hoofdmenu > 8 uitzicht houden > nr 3 leven na de dood)
- een vrouw en 7 broers (**Hoofdmenu > 8 uitzicht houden > nr 4 een vrouw en 7 broers)

? kindernevendienst40dagenproject? kinderlied > kinderen mogen eruit

lezing uit de Thora: Deuteronomium 25, 5-10

zingen: nee; bij deze tekst is geen lied te vinden...

lezing uit het Evangelie: Lucas 20, 27-38

zingen: 608, 1 en 3 (**De steppe...)

lezing uit de Deuteronieke Boeken: 2 Makk 7, 1-15 en 20-23 en 41

NB: bevat schokkende beelden; is geschikt voor 12+ ὠ�

zingen: Ps 118, 6 (**Des Heren hand...)

tekstuitleg en verkondiging: ...leven ná de dood?

muziek

antwoordlied: 512, 1 2 5 7 (**O Jezus, hoe...)

GEBEDEN en GAVEN:

gebed voor onze overheid: zingen lied 994, 1 2 3 4 (**Voor hen die ...)

dankgebeden - voorbeden - gebeden in stilte - Onze Vader

kinderen komen terug - collecten

slotlied: 769, 1 3 6 (**Eens, als de ...)

zegen - gezongen Amen



zondag 6 april, 5e zondag van de Veertigdagentijd:

thema: leven ná de dood?

We lezen uit het Evangelie van Lucas: hoofdstuk 20, 27-38.

We staan op het tempelplein in Jeruzalem en maken een theologische
discussie mee;

tussen Jezus en de Sadduceeën: hooggeleerde priesters die wel eens
willen weten wat die rabbi uit Galilea voorstelt.

Volgens de Sadduceeën is er in de Joodse godsdienst geen plek voor
opstanding; leven ná de dood.

Ze stellen Jezus een casus voor: 7 broers zijn allemaal getrouwd geweest
met één vrouw, en allemaal sterven ze

zonder dat ze kinderen bij haar hebben verwekt. Van wie is zij dan de
vrouw; in de opstanding; áls die er zou zijn?

We lezen ook uit Deuteronomium 25, 5-10, over het zwagerhuwelijk: als je
broer kinderloos sterft, moet je je schoonzus

trouwen en bij haar kinderen verwekken op naam van je broer.
Mannenbroeders, is dat een blij vooruitzicht?

Vrouwenzusters, wat vinden wij daarvan?

Tenslotte lezen we uit een deuterocanoniek boek: 2 Makkabeeën 7. Over 7
broers en hun moeder die worden doodgemarteld

omdat ze de Joodse wet willen houden.

PS: leven ná de dood: hierover heeft ooit Freek de Jonge een liedje
gemaakt.

Dat liedje komt niet in de dienst; dat mag u thuis beluisteren,
bijvoorbeeld op Youtube.

Tot ziens op zondag,

ds Cor Flobbe, Naarden




